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DE KOEKOEK 39e jaargang nr. 10, juli/augustus 2025 

 
Beste dorpsgenoten, 
 
We hebben een nieuwe bezorger; Bram van der Veen van de 
Sumarreheide neemt na de zomervakantie het stokje over van Easdger 
Rijpma. Bram; veel succes en bezorg-plezier toegewenst en Eadsger; van 
harte bedankt voor je inzet in het afgelopen seizoen! 
 
Ook dank aan de verschillende gulle gevers die een gift hebben 
overgemaakt naar onze penningmeester!  
 
Toegekomen aan het einde van jaargang 39 kijken we alvast vooruit naar 
de 40e jaargang. U leest hierover meer in dit nummer.  
 
Ons dorpshuis wordt deze zomer ‘ferspikere’. Hoelang dit duurt en wat er 
allemaal gaat gebeuren leest u verderop.  
 
Vanuit Dorpsbelang en vanuit de Oranjevereniging is er interessant nieuws 
en de volleybal dames nemen ons mee naar hun Ameland-uitje. 
 
‘De Pen’ is deze keer een beetje langer dan we gewend zijn maar…. als je 
80 jaar bent en je hebt de halve wereld over gereisd, dan heb je natuurlijk 
ook iets te vertellen! (Voor volgende ‘Penners’; het hoeft niet persé zo 
lang hoor, iets korter is ook prima!). 
 
De volgende Koekoek verschijnt 
op 29 augustus, hierin kunt u het 
gehele programma van het 
dorpsfeest 2025 vinden.  
Wilt u ook wat in de volgende 
Koekoek schrijven, de kopijdatum 
is 18 augustus.  
 
Rest mij nog u allemaal een hele 
goeie zomer toe te wensen! 
Trynke 
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VEERTIG /FJIRTICH /40                                                    redactie 

 
Al jarenlang weten we niet beter dan dat maandelijks onze dorpskrant bij 
u op de mat valt. De komende jaargang is de veertigste! De Koekoek valt 
niet meer weg te denken uit Sumar. 
 
Al veertig jaar! Daar willen we het komende seizoen extra aandacht aan 
besteden. Wij hebben het plan opgevat om in de volgende tien 
dorpskranten een rubriek te plaatsen, waarin het getal veertig steeds 
centraal staat. 
Nu is veertig ook een bijzonder getal. Wist u bijvoorbeeld dat de lichamen 
van gestorven Egyptische farao's veertig dagen lang behandeld werden, 
voordat ze in het graf werden geplaatst? En dat er in de legende van 
Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel, sprake is van een 
zoektocht van 40 dagen en 40 nachten naar de Heilige Graal? 
Ook leuk: het Engelse woord voor veertig, "forty", is het enige getal 
waarvan alle letters in alfabetische volgorde staan. 
Iedereen weet dat veertig weken de gemiddelde duur van een normale 
zwangerschap is, maar wist u ook dat Kees van Kooten (van Koot & Bie) 
een boek heeft geschreven met de titel ‘veertig’?  
 
Nu verwachten wij natuurlijk niet dat in de komende Koekoeken over het 
behandelingsritueel van een farao wordt geschreven. We houden het 
eenvoudiger. Bij deze een oproep om een verhaaltje van ongeveer 300 
woorden te schrijven. Wordt u in de periode september ’25 t/m augustus 
’26 40 jaar? Bent u in deze periode 40 jaar getrouwd, 40 jaar in dienst, 
heeft u 40 jaar geleden iets bijzonders 
meegemaakt? Laat het ons weten! 
 
Alle lezers van de Koekoek worden 
uitgenodigd om het aantal keren dat 
veertig (as fjirtich, as 40) wordt 
genoemd in deze rubriek bij te 
houden. Wij laten hier volgend jaar 
meer over horen. 
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YN DE KUNDE KOMME MEI                                         Maaike Kingma 

 

Wolkom oan de nije ynwenners op de 
Susterwei 39 op’e Tike. 

 
(No sille jim miskien tinke dat ik yn de beanen bin, mar ik seach hiel faak in frou 
mei 2 berntsjes fytsen op de Hearrewei en frege my ôf wêr 't sy wennen. Op in 
goeie dei ha ik dat frege en doe die bliken dat dizze minsken oan de Susterwei 
wenje en dan oan de kant fan de Tike. Mar sy binne mear oriënteare op Sumar omt 
de bern dêr nei skoalle geane. Fandêr!) 

 

 
De tekening fan it hûs oan de Susterwei 39 har Eric en Uti by it hûs krigen 

 
Wat is jim namme?: 
Eric en Uti Eilander-Epema mei harren famkes Meru en Marin. 
Eric is opgroeid yn Hoogeveen, in echte Drent dus en Uti is opgroeid yn 
Noardburgum. Yn 2018 binne Eric en Uti troud. 
 
Wat is jim leeftiid?: 
Eric is 41 jier en Uti is 38 jier. 
Meru is 5 jier en Marin 4 jier 
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YN ‘E KUNDE KOMME MEI ferfolch              Maaike Kingma 
 
Hoe komme jim yn Sumar terjochte?: 
Doe't Eric en Uti krekt troud wienen, wennen sy yn Grins en dreamden der 
oer om foar in pear jier nei it bûtenlân te gean. Uti gie foarhinne altyd nei 
Eastenryk op wintersport en joech dêr dan sky- en snowboardlessen. Sy 
wie dêr dus wol wat bekend. Doe't der in B&B te keap kaam yn in 
skygebiet, wienen sy gau om. Sy ferhierden it hûs yn Grins, namen fekânsje 
en ferlof op en setten nei Eastenryk. De dream waard werkelikheid: in 
eigen bedriuw yn de bergen mei 8 keamers en 24 bêden. Uti hat Eric earst 
wat skylessen jûn en dêrnei hat Eric de oplieding dien foar skylearaar. Hy 
koe dan oerdei wat by  fertsjinsje as sky-ynstrukteur. It wie hurd wurkjen, 
mar yn in skitterende omjouwing. Dochs kamen der wat tsjinslagen op 
harren paed en sy misten de sekerheid fan in fêst ynkommen. Binammen 
doe't Meru berne waard yn Eastenryk. 
En in moarnsmiel fersoargje dat gie noch wol foar 24 persoanen, mar it 
itensieden foel Eric en Uti raar ôf. Sy binne beide gjin kok. Eric en Uti ha 
doe krekt foardat de corona útbruts it beslút naam om wer werom te gean 
nei Fryslân en om’t sy harren hûs yn Grins ûndertusken ferkocht hienen, 
binne sy doe earst efkes by Uti har heit en mem ynwenjen gien yn 
Noardburgum.  
 
It befoel Eric doe al hiel goed yn Fryslân en sy ha doe in hûs kocht yn 
Siegerswâld en binne letter noch ferhûze nei de Haule. Lytse Marin waard 
berne yn Fryslân. Dochs koe Eric de rêst net echt fine, sy wennen ek noch 
oan in tige drokke dyk. Dêrom gienen se op syk nei in hûs wat op in hiel 
moai plakje op 'e wrâld stiet en dat fûnen sy oan de Susterwei 39 op ‘e 
Tike. Dit hûs foldie oan alle easken: In prachtich plakje yn de natoer, rêst, 
gjin ferkear, sintrale lizzing, tichtby de âlders fan Uti, genôch grûn en it hûs 
is krekt in museum. Koart sein: in skattich hûske. It is hiel âld en Eric en Uti 
ha grutte plannen om it hûs te meitsjen ta harren dreamhûs.  
 
Ein september 2024 binne sy hjir kaam te wenjen. Sy meitsje earst it 
bygebouw klear om yn te wenjen en dan sille se betinken wat se mei it hûs 
oansille: ferbouwe as nij bouwe. Belangryk is yn elts gefal dat der waarmte 
is, want de ôfrûne winter wie in kâlde winter. 
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YN ‘E KUNDE KOMME MEI ferfolch              Maaike Kingma 
 
Wat dogge jim oerdei?: 
Uti hat bewegingswittenskippen studeare en ek de master hjirfoar helle, 
mar is dêrnei dochs in hiele oare kant opgien. Sy hat doe de oplieding dien 
foar operaasje-assistinte en wurket sûnt 2011 yn it Martini sikehûs yn 
Grins. Sy wurket no noch twa dagen op ferskillende tiden. 
Eric is sportynstrukteur by definsje yn Havelte en by Justysje yn 
Feanhûzen. Hy begeliedt dêrby in hiel soad projekten op sportgebiet 
binammen fuotbaltoernoaien foar finzenen as eks-finzenen. De sport 
wurdt dan as middel brûkt om wer te yntegrearjen yn de maatskippij. Ek 
organiseart hy toernoaien yn it bûtenlân, mar dan foar meiwurkers. Eric is 
dus in hiel soad ûnderweis.  
Dit jier jout hy ek noch lessen op it MBO Landstede yn Zwolle oan de 
oplieding befeiliging en handhaving. Mar dat is mar foar in jier want oars 
komt Eric net oan klussen ta. 
Meru en Marin geane no deis allebeide nei basisskoalle "it Bynt' yn Sumar. 
In hiele bewuste kar fan Eric en Uti. It fielde sa goed doe 't sy foar de 
earste kear yn de skoalle fan Sumar wienen en it is ek wat tichterby foar 
harren oppas pake en beppe yn Noardburgum. 
 
Wat is jim earste yndruk?: 
Eric en Uti fine it hearlik wenjen yn Fryslân, de beammen, de bosken en it 
wetter. It is sa moai frij wenjen en Friezen ha neffens Eric in hiele goeie 
mentaliteit: in praatsje en omsjen nei elkoar en foaral ek elkoar groetsje. 
Uti kriget hieltyd mear berjochtsjes fia de app fan minsken út Sumar en sy 
ha gesellige buorlju om har hinne. 
 
Wat binne jim hobby's?: 
Eric en Uti binne allebeide hiel sportyf. Uti hat al 18 kear de alvestêdetocht 
fytst en Eric al 5 kear. Mar de topper is Uti har heit, dy hat dit jier foar de 
50 ste kear de tocht fytst. Yn it ferline hat Uti oan basketbal dien en sûnt 
koart docht sy oan survival yn Burgum. Sy rint hurd en fytst en is ek noch 
muzikaal, want sy bespilet de gitaar, it drumstel en de dwersfluit. En ek 
Meru en Marin binne al drok oan it sporten lykas swimmen en gjimmestyk 
en by moai waar geane sy mei in boatsje de Leyen op.  
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YN ‘E KUNDE KOMME MEI ferfolch              Maaike Kingma 
 
Eric is net foar neat sportynstrukteur. Hy hâldt fan in hiel soad sporten en 
dan graach sa fanatyk mooglik. Fytse, hurdrinne, surfe by de Leyen en 
fuotbalje. Mar hy hat wolris wat te min tiid foar it sporten, want hy mei ek 
graach klusse. En der binne op de Susterwei 39 noch in hiel soad klussen te 
dwaan. 
Eric en Uti fine it ek leuk om mei de bern mei te dwaan oan aktiviteiten, 
lykas de Sinterklaas- en peaske aktiviteiten yn de Kamp. 
Trochdat Meru en Marin no yn Sumar op skoalle sitte binne sy dêr mear by 
belutsen.  
Eartiids hienen Eric en Uti in VW buske as kamper, doe't de bern kamen ha 
sy in gruttere kamper kocht en dêr wienen sy in soad mei fuort. Ek omt se 
oan in drokke dyk wennen. Eric is no folle relakster en hoecht net sa 
nedich mear mei de kamper op paad. Hy fynt it hearlik om lekker thús om 
te pielen. Om in lang ferhaal koart te meitsje: Eric en Uti en har bern Meru 
en Marin fiele har hielendal thús yn har hûs oan de Susterwei. 

 
 
Eric en Uti,   
tige tank foar it fijne 
petear en wy fine it fijn 
om te hearen dat jim 
jim sa thús fiele oan de 
Susterwei en winskje jim 
in soad sukses mei it 
realisearen fan jim 
dreamhûs.  
 
En doarpskrante  
'de Koekoek' sil tenei  
by jim yn de bus falle! 
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GESLAAGD??                                                    Diaconie 

 
Examens  
De maand mei stond in veel huishoudens in ons dorp in het teken van 

examenstress.        . Inmiddels komt de uitslag dichterbij en hopen we op 
veel blije gezichten! De Diaconie wil alle geslaagden – of dat nu in de 
eerste ronde is of na de herkansingen – graag verrassen met een 

kleinigheidje.              . Omdat we niet overal kunnen zien of de vlag uithangt, 
doen we een oproep aan ouders en verzorgers: laat het ons weten als er 
reden is voor feest, zodat wij een presentje kunnen langsbrengen. 
Aanmelden kan via e-mail: jantje.de.jong@kerk-sumar.nl 
 
 

DIELKAST SUMAR                                                   Diaconie 

 

  Vergeet de Dielkast niet deze zomer!    

De meeste Sumarders kennen 'm inmiddels wel: de Dielkast naast It 

Trefpunt (Greate Buorren 16-18). Een prachtig initiatief waar we spullen 

met elkaar delen – dag en nacht toegankelijk, het hele jaar door! 

Juist in de zomer is het belangrijk dat we de kast niet vergeten. Ga je 

opruimen? Heb je iets over dat nog goed bruikbaar is? Zet het in de 

kast! Heb je iets nodig? Pak gerust wat je kunt gebruiken. 

   Wat wél: houdbare producten, verzorgingsspullen, kleine handige 

dingen. 

  Wat niet: boeken en kleding – daar is de kast niet voor bedoeld. 

Samen zorgen we ervoor dat de kast gevuld blijft en dat iedereen in 

Sumar er iets aan heeft. 

 

Diel mei waarmte,  

diel mei Sumar!      
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LOSSE FLODDER    Tine Strijker 

Waterbestendig 
 
De ledenvergadering. Geen enkele vereniging ontkomt eraan. Als je op de 
hoogte wil blijven wat er in jouw vereniging speelt, dan moet je er naar 
toe. Als het kiezen van nieuwe bestuursleden op de agenda staat dan wil 
dát nog weleens een reden zijn om juist niet te gaan. Zwak argument. 
Hoewel, bij de ledenvergadering van Dorpsbelangen schitteren mijn man 
en ik de laatste jaren ook door afwezigheid. Oké, wij willen niet in het 
bestuur, maar de eigenlijke reden is dat die vergadering altijd op 
maandagavond is. En die avond is onze sportavond. Dus met een gegronde 
reden zijn wij met ere vrij.  
Dan krijg ik een mailtje van de voorzitter van zwemclub Wetterwille, de 
club waar ik lid van ben. Hij vraagt of ik ook van plan ben om naar de 
ledenvergadering te komen. Zo’n persoonlijke uitnodiging is nieuw voor 
mij. Zoeken ze nieuwe bestuursleden of zijn ze bang dat er niemand komt? 
Ik ga. Ik ben wel benieuwd wie onze nieuwe voorzitter is. De opkomst bij 
de vergadering is prima. Dat mag zeker gezegd worden. Na de 
gebruikelijke verslagen en het kiezen van nieuwe bestuursleden (ze zijn er 
nog) komt het agendapunt ,,jubilarissen” aan de orde. Jazeker, ook dat 
houden ze keurig bij. De eerste jubilarissen zijn 25 jaar lid en dan volgt 
iemand die al 40 jaar bij de club is. Trouwe leden noemen ze dat. De 
volgende jubilaris is 50 jaar zwemmend lid. En dat ben ik. Vijftig jaar! Dan 
hoor je bijna in een museum thuis. Of ben ik misschien een voorbeeld voor 
de jeugd? Iedere jubilaris krijgt een fraai boeket bloemen en het heeft het 
bestuur zelfs behaagd om iemand tot erelid te benoemen. Hij heeft het 
verdiend! Die titel zal ik nooit krijgen. Dat is ook niet nodig. Mijn 
bescheiden vrijwilligersbijdrage als koffiedame voor de oud papier 
ophaalploeg mag dan geen naam hebben, de waardering is er gelukkig 
wel. In die 50 jaar is de zwemtraining van een buitenbad naar het 
binnenbad gegaan. Noodgedwongen, maar wel zo prettig. Vroeger zwom 
ik 3x in de week, nu vind ik één keer wel genoeg. Aan de 
clubkampioenschappen doe ik niet meer mee. Als enige in mijn 
leeftijdscategorie win ik altijd. Daar is geen lol aan. Van de Senioren (te 
oubollig) zijn we Fitzwemmers geworden.  
Verder is er in die 50 jaar weinig veranderd. Het water is nog steeds nat. 
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DUIDELIJKHEID 
 
Sumar heeft er sinds een aantal jaren een prachtig voetpad bij. Vanaf it 
Houtsjepaad kun je dwars door de landerijen bijna tot de voetbalvelden 
wandelen. Eigenlijk net zo’n traditioneel ‘houtsjepaad’ als waarover 
vroeger de mensen van de heide naar de kerk of naar school liepen.  
 
Tot grote ergernis van heel veel Sumarders is het pad ook ontdekt door 
fietsers. Menigeen heeft al de nodige verwensingen naar zijn of haar hoofd 
geslingerd gekregen als er geen ruimte werd gemaakt! 
 
Dorpsbelang heeft, namens veel 
Sumarders, de gemeente tot actie 
gemaand. Pas nadat gemeenteraadslid 
Alex Nijboer zich er sterk voor maakte 
is er nu ook aan de kant van de ingang 
bij het fietspad een bord geplaatst. Het 
bord stond al veel langer aan de 
andere kant. Dit bord betekent 
voetpad, alleen bestemd voor 
voetgangers!  
Als de persoon die de planken naast 
het hekje ‘tijdelijk’ heeft verwijderd 
deze ook nog terugplaatst kunnen we 
helemaal tevreden zijn. Dan kan het 
pad weer gebruikt worden, zoals het 
bedoeld is. 
 
 

TOANIEL YN SUMAR        Wurkgroep 80 jier frij 
 
Toaniel yn Sumar libbet wer op! 
Nei acht prachtige foarstellings fan ‘Nei noed en lêst, wer frede en rêst 3.0’  
yn doarpshûs De Kamp, is de toanielstilte yn Sumar trochbrutsen. It wie in 
feest om te sjen hoe’t de seal eltse kear wer fol siet en hoe’t it publyk 
meilibbe mei ús ferhaal.  
En no… giet it fierder! 



12080 
 

TOANIEL YN SUMAR ferfolch             Wurkgroep 80 jier frij 
 
Wy hiene de fraach útset oft der belangstelling is foar it opstarten fan in 
nije toanielgroep – en jawis, de earste opjeften binne al binnen! Dat jout 
moed en jout oan dat der yn it doarp noch altyd sin en enerzjy is foar in 
moai stik toaniel. 
Hast ek sin om ris op de planken te stean? Of wolst graach wer ris 
meidwaan? Dan nûgje wy dy fan herte út foar in iepen gearkomste op 
moandei 14 july om 19.45 oere yn doarpshûs De Kamp.  
Oftst no fan in toanielrol dreamst, of wat betsjutte wolst yn de grime/ 
klaaiïng/technyk of ast gewoan nijsgjirrich bist, elkenien is wolkom! De 
ynrin is frij, mar wy fine it handich om fan tefoaren te witten wa’t der 
komt. Lit it ús dus efkes witte fia de e-mail: sumar80jierfrij@gmail.com  
 
Mei-inoar meitsje wy der wer wat moais fan! 
 

TONEEL IN SUMAR               Wurkgroep 80 jier frij 
 

Toneel in Sumar leeft weer op! 
Na acht prachtige voorstellingen van ‘Nei noed en lêst, wer frede en rêst 
3.0’  in dorpshuis De Kamp, is de toneelstilte in Sumar doorbroken. Het 
was een feest om te zien hoe de zaal elke keer weer vol zat en hoe het 
publiek meeleefde met ons verhaal. 
En nu… gaat het verder! 
We hadden de vraag uitgezet of er belangstelling is voor het opstarten van 
een nieuwe toneelgroep – en jawel, de eerste aanmeldingen zijn al 
binnen! Dat geeft moed en laat zien dat er in het dorp nog steeds zin en 
energie is voor een mooi stuk toneel. 
Heb jij ook zin om eens op de planken te staan? Of wil je graag weer eens 
meedoen? Dan nodigen we je van harte uit voor een open bijeenkomst op 
maandag 14 juli om 19.45 uur in dorpshuis De Kamp.  
Of je nu droomt van een toneelrol, iets wilt betekenen in grime/kleding/ 
techniek, of gewoon nieuwsgierig bent – iedereen is welkom! De inloop is 
vrij, maar we vinden het handig om van tevoren te weten wie er komt. 
Laat het ons dus even weten via e-mail: sumar80jierfrij@gmail.com 
 
Samen maken we er weer iets moois van! 
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AMBACHTSMAN (1873-1884) aflevering 4                   Dirk Strijker 
 
Ambachtsman (1873-1884), aflevering 4. 
Wie was nou die ambachtsman en waar had hij zijn bedrijf? Het 
notitieboekje werd gebruikt tussen 1873 en 1884 ten behoeve van zijn 
werkzaamheden en verkopen. Gezien de aard hiervan hebben we te 
maken met een ‘kuiper’. Een ‘kuiper’ is een ambachtsman, die vaten, 
houten emmers, kuipen en tobben vervaardigt en herstelt. 
Het bevolkingsregister in die tijd bestond uit grote boeken. Sumar 
(Suameer) is opgenomen in twee boeken over de periode 1870-1879 en 
twee boeken 1880-1889. Hier heb ik gezocht naar personen die als beroep 
‘kuiper’ opgaven. Ik vond twee personen, te weten: Ernst Louws (Lourens) 
STAVINGA en Johannes Jilts van der VEEN. 
Stavinga werd in 1804 geboren in Heerenveen en overleed in 1873 in 
Suameer. Hij kan dus niet de ‘kuiper’ zijn die ik zoek. 
Blijft over Johannes Jilts van der VEEN. Hij werd in 1823 geboren in 
Surhuizum. In 1850 trouwt hij en geeft als beroep op: kuipersknecht. In 
1855 wordt zijn dochter Gerritje geboren in Suameer. Johannes geeft dan 
als beroep op: kuiper. Als woonadres in Suameer wordt vermeld: 45 K. 
Adressen zoals tegenwoordig bestonden nog niet. De woningen werden 
genummerd, en dan op geztte tijden hernummerd. In het 
bevolkingsregister 1880-1889 staat Van der Veen nog steeds als ‘kuiper’ 
vermeld. Het woonadres is dan 62 (doorgehaald) 63. 
Dochter Gerritje trouwt in 1886 met Dirk (Durk) Klazes Wijngaarden 
HARTMANS. Dirk is wagenmaker in Oostermeer. Na het huwelijk gaan Dirk 
en Gerritje inwonen bij (schoon)vader Johannes. In 1887 wordt de eerste 
kleinzoon geboren: Johannes. Vader Dirk is dan kuiper van beroep. Vader, 
schoonzoon en kleinzoon wonen dan allen bij elkaar op hetzelfde adres. In 
de periode 1900-1914 komt hierin geen verandering. Als adres wordt dan 
vermeld: Suameer 78 (doorgehaald) 92. Van der Veen overlijdt in 1901 In 
Suameer. 
 
In 1914 wordt de opbouw van het bevolkingsregister anders. De boeken 
worden ingewisseld voor gezinskaarten. Dirk en zoon Johannes geven 
beiden als beroep op dat ze kuiper zijn en wonen op het adres Suameer 68 
(doorgehaald) 90 (doorgehaald) en dan in groene cijfers 102. En van deze  
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AMBACHTSMAN (1873-1884) aflevering 4                   Dirk Strijker 
 
laatste omnummering heb ik een lijst in mijn bezit. Ik kom dan uit bij het 
huidige adres Greate Buorren 8. 
In het boekje ‘Suameer in oude ansichten’ zien we dit pand op 
fotonummer 16. In de begeleidende tekst staat onder andere vermeld: 
“Naast Haarsma woonde Johannes Wijngaarden HARTMANS, kuiper van 
beroep. Hij maakte vooral vaatjes voor de Garijper Zuivelfabriek. 
Daarnaast vervaardigde hij houten tobben en pompen, die hij ook wel 
repareerde.” 
 
En zo is de cirkel rond en mag ik vaststellen dat het notitieboekje 
eigendom was van Johannes Jilt van der Veen, kuiper van beroep, 
woonachtig in Sumar op het huidige adres: Greate Buorren 8. 
Dirk Strijker, Historische Kring Sumar. 
 
 

REPAIRCAFE en WEGGEEF APP        Ids Krol 

 
‘Duurzaamheid, hergebruik, zuinig zijn op grondstoffen, verantwoord 
omgaan met onze planeet’, allemaal termen waar we in Sumar op 
inzetten.  
Bij het Repair Café loop je gewoon even binnen met je kapotte strijkijzer, 
heggenschaar, koffiezetapparaat of kleding om te zien of reparatie 
mogelijk is. In het repaircafé zitten deskundige vrijwilligers met tijd en 
aandacht, die het leuk vinden om dingen te repareren. Elke laatste 
dinsdagochtend van de maand kun je in De Kamp terecht. We zijn nu even 
met vakantie, maar 30 september zijn we er weer. 
 
De weggeef-app Sumar voorziet ook in een behoefte. Er zijn inmiddels 
ruim dertig deelnemers, die gratis spullen beschikbaar stellen. Spullen die 
anders weggedaan worden krijgen zo een tweede kans. 
Ook belangstelling? Geef dan je contactgegevens door aan een van de 
beheerders van de app, Karianna Brander (06-38363436) of Ids Krol (06-
39652458). Ken je anderen die ook graag meedoen, laat hen dan ook 
contact met ons opnemen! Meedoen kost niets  
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Ut it argyf fan Sumar 
 
Elkenien mei der sines fan fine: facebook. Miljoenen 
minsken brûke facebook. Wa kin bygelyks Sumarder 
Saakjes of Historische kring Sumar no net? Sumarder 
Saakjes hâldt ús op ’e hichte fan tal fan saken dy’t yn ús 
doarp spylje en op de side fan Historische kring Sumar 

kin men nijsgjirrige ferhalen en foto’s fan âld-Sumar fine.  
 

 
Sa stie der okkerdeis in hiel aardige foto fan dit Sumarder hûs op facebook. 
It ferhaal fan dizze wenning is de muoite wurdich om te fertellen. 
Op de Greate Buorren nûmer 11 wenje Germ en Wieke de Haan. Harren 
buorlju binne Thon en Ineke op nûmer 13. Njonken har stjit de wente fan 
Hendrik en Miriam op nûmer 17.  
De beide lêste huzen stean deun op inoar, mar dochs wie der eartiids 
romte foar noch in hûs, nûmer 15. Dat is it pand fan de foto. 
De hûzen op nûmer 13 en 17 binne tige âld. Sa wurdt nûmer 13 yn 1727  
kocht troch lekkenkeapman Michel Gabes foar 444 goudgûne. Yn de akte 
stiet dat it in nij hûs is. Folle letter is Aan Bouwe Bloemhof eigener.  
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UT IT ARCHYF ferfolch        Ids Krol 

 
Dizze man fertsjinnet de kost ek as winkel- en keapman. Bloemhof fynt dat 
op syn hiem noch wol romte is en hy lit in lytse wente oan de eastkant 
bouwe. In hûs hoegde yn dy tiid ek net sa grut te wêzen: in keamer, in 
keuken en twa as trije bedsteden wiene genôch. Achter yn ‘e tún stie it 
húske en de minsken wosken har yn de tobbe, want in dûs wie noch net 
útfûn. Dit hûs wie foar de ferhier. 
 
It hûs mei nûmer 17 is faaks noch âlder. De âldste ferkeapakte dy’t ik fine 
koe datearret fan 1703. It hûs is sa grut dat der yn de 18e ieu twa 
húshâldings yn wennen. Oan de westkant fan dit hûs, op it plak wêr ‘t 
letter nûmer 15 boud wurde sil, wie neffens de akte een vrije opslagh van 
vuilens, in stoartplak fan smoargens. 
 

 
 Nûmer 13, 15 en 17 eartiids. 
 
Werom nei nûmer 15. Yn 1853 keapet Teunis Roels Wijmenga út Garyp it 
hûs. Wijmenga is boer en keapet faker wenten yn Garyp en Sumar. Faaks is 
hy strykjildskriuwer. 
Letter komt it pand yn hannen fan Jan Okkes Jansma. Hy lient it jild fan syn 
âlden en jout it hûs as ûnderpân. It slagget him net om syn skulden te 
beteljen en hy moat it hûs oan syn âlden ferkeapje. Hy mei der wol wenjen 
bliuwe. 
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UT IT ARCHYF ferfolch        Ids Krol 
 

Yn 1892 keapet ‘wûnderdokter’ Knilles Wytses van der Wal it hûs. As berop 
jout Knilles op dat hy komelker is, in lyts boerke mei ien as twa kij. Hy is 
dan grif al praktisearjend ‘dokter’, mar rint der net mei te keap. Dêrnei 
komt it yn hannen fan Albert Sybes van der Vegt, winkelman, boer en smid 
yn Sumar. Hy ferhiert it pand en sa wenje der ferskate Sumarders, de iene 
wat langer dan de oare op nûmer 15. 
 

Op de foto stiet Meindert Boonstra by de foardoar. Hy trout yn 1888 mei 
Attje Drent út De Pein. Meindert en Attje krije sân bern. It âldste berntsje, 
in famke, wurdt net lykas wenstich oanjûn troch de heit, mar troch 
froedfrou Antje Hogendonk, omdat ‘de vader ter uitoefening van zijn 
beroep afwezig is’. Meindert fertsjinnet de kost as boereknecht. Hy 
ferstjert yn Warten yn 1944. 
Anne en Janny Schievink binne de lêste bewenners fan it hûs oan de 
Greate Buorren. Yn 1958 wurdt it sloopt. 
 

As immen mear ynformaasje hat, of oars wat melde wol mei dat fansels. 
Dat kin troch in mailtsje te stjoeren nei de Koekoek, mar in opmerking op 
facebook by ien fan de foto’s is ek in mooglikheid. 
 
 

NIEUWS VAN DORPSHUIS DE KAMP       Ids Krol 

 
Na de Coronaperiode is er een en ander veranderd in ons land. Veel vrijwilligers 
hebben een andere invulling van hun vrije tijd gevonden, anderen werken nog 
steeds meer thuis dan op kantoor, we geven geen hand meer, maar een box en 
veel horeca ondernemingen hebben het bijltje er bij neergegooid. In Sumar 
hebben rond de Coronaperiode twee van de drie cafés voorgoed de deuren 
gesloten. 
 
Voor De Kamp betekent het, dat er meer mensen en verenigingen gebruik maken 
van ons dorpshuis. Het bestuur heeft daarom besloten enige aanpassingen te 
doen.  
Om tegemoet te komen aan de wensen van onze bezoekers gaan we twee ruimtes 
meer betrekken bij de centrale barruimte. De keuken is ook aan vervanging toe en 
we kregen de mogelijkheid om de keuken van de Inloop over te nemen.  
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NIEUWS VAN DORPSHUIS DE KAMP vervolg     Ids Krol 
 

Vanaf maandag 23 juni zijn de mannen van BHB bezig om de plannen te 
realiseren. Als daarna de nieuwe vloer is gelegd en het schilderwerk is gedaan, 
moet alles nog schoon worden gemaakt, zodat we onze gasten weer kunnen 
ontvangen zoals het hoort. 
Al met al betekent het, dat we eind augustus weer open kunnen. Natuurlijk stellen 
we alle Sumarders later dit jaar in de gelegenheid om het vernieuwde dorpshuis 
met eigen ogen te komen bekijken.  
 
 

VOGEL(RING)NIEUWS                    Bareld Storm 
 

De maand mei viel dit jaar erg tegen, maar toch wisten we nog 156 vogels 
verdeeld over 27 soorten te ringen. Uit de opvang waren dit een Fuut, een Ekster 
en een Gaai. Ook konden er vier egels, die hebben overwinterd in het asiel, 
losgelaten worden. Dit gebeurde bij ons op de Sumarreheide. 
Op de Sumarreheide vingen we maar liefst 6 Kwartels, waarvan twee tegelijk op 
13 mei. 
Verder waren dat 3 Holenduiven, een Grote bonte specht, 3 Pimpelmezen, 2 
Koolmezen, een Fitis,  
4 Boerenzwaluwen (nestjongen), een Staartmees, 10 Tjiftjaffen, waarvan zes 
nestjongen, de eerste Kleine Karekieten (2 exemplaren), 2 Spotvogels, 7 
Zwartkoppen, 14 Tuinfluiters, 4 Braamsluipers, een Winterkoning, 60 
Spreeuwen, waarvan zes nestjongen, 2 Zanglijsters, 5 Merels, een Roodborst, 7 
Bonte vliegenvangers (nestjongen bij Ria de Boer op de Tike,) 5 Huismussen, 4 
Heggenmussen en 2 Vinken. 
 
Er zijn elk jaar in mei wel wat bijzondere vogelsoorten die Friesland aan doen. Dit 
jaar waren dat aardig wat Bijeneters, soms groepjes tot 15 stuks. Ook bij ons op 

de Sumarreheide was er een die zelfs even op de touwen van de netten ging 
zitten, maar helaas er net niet in. Er zijn in Nederland nog maar 14  
exemplaren geringd, waarvan 3 nestjongen in Limburg. In Friesland is er nog maar 
een geringd, dus wordt het tijd dat dat er meer worden.  
Er zijn van die 14 nog geen terug vangsten, dus weten we helaas niet waar de 
herkomst- of overwinteringsgebieden liggen. Er broeden tegenwoordig tot 4 
koppels per jaar in Nederland, waarvan bijna jaarlijks een koppel in Friesland. 
Verder broeden ze in heel Europa, Noord-Afrika tot in Mongolië en Noord-India. 
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VOGEL(RING)NIEUWS vervolg                   Bareld Storm 
 

Op bijgaande foto de beide Kwartels van 13 mei. 
 
Vindt u een vogel met ring of een dier in de 
problemen, dan horen wij dat natuurlijk graag. 
Ook voor bijzondere waarnemingen mag u ons op 
de hoogte houden. Iedereen een fijne  
vakantie toegewenst. 
 
Bareld Storm, Lytse Buorren 24, Sumarreheide,  
stormbareld@hotmail.com06-11181841 
 
 
 

DORPSKERK SUMAR TSJERKEPAAD   Siem en Ineke Lautenbach 

 
Dorpskerk Sumar - mini-tentoonstelling - orgelspel 
De Dorpskerk van Sumar doet mee aan Tsjerkepaad. Dat betekent dat je op elke 
zaterdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur in de maanden juli en augustus het 
kerkgebouw kunt bezichtigen.  
Speciale aandacht hierbij verdienen de nieuwe avondmaalstafel én de nieuwe 
antependia (kleden over de avondmaalstafel met de liturgische kleuren van het 
kerkelijk jaar).  
Het bijzondere hieraan is dat de tafel is gemaakt van oude kerkbanken. Het werk 
is gedaan door leerlingen van Firda, van de opleiding interieurbouw, begeleid door 
een docent, die tevens gemeentelid is van de Dorpskerk. 
De antependia, 4 in totaal, zijn elk op zich een kunstwerk van stof, naald en draad. 
In de ontwerpen zijn religieuze onderwerpen verweven, samen met symbolen die 
van betekenis zijn voor Sumar. Een team van 5 vrouwen uit dorp en gemeente 
heeft hier meer dan een jaar aan gewerkt - van ontwerp tot en met uitvoering. 
In de kerk wordt de symboliek in tafel en kleden toegelicht en er wordt een 
informatiefilmpje getoond over de geschiedenis van de kerk. 
Op zaterdagmiddag 26 juli is er van 15.30 - 16.00 uur orgelspel. Rinze Leeverink uit 
Deinum is de organist. 
Voor wie meer kerkgebouwen wil bezoeken: neem een kijkje op de website van 
Tsjerkepaad Fryslân 
 
namens Dorpskerk Sumar 

 

mailto:stormbareld@hotmail.com
https://tsjerkepaad.nl/
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Op het moment van schrijven hebben wij nog een aantal leuke activiteiten 
op het programma staan, maar op het moment waarop deze editie van de 
Koekoek op de mat valt dan zit ons seizoen er alweer op en start voor ons 
de zomervakantie. 
 
Als muzikanten gebruiken wij heel vaak een potlood om aantekeningen te 
maken op onze bladmuziek, voor ons is het daarmee een heel eenvoudig 
gebruiksvoorwerp. Maar Maaike vertelde ons een prachtig verhaal over 
hoe bijzonder dat potlood eigenlijk is en daarmee werd onze 
ledenvergadering eind mei geopend. Een geslaagde avond waarop we, zo 
goed als compleet, teruggeblikt hebben op het afgelopen jaar met vele 
mooie activiteiten en een succesvol concours en vooruitgekeken hebben 
naar het komende jaar met daarin ook weer een goed gevuld muzikaal 
programma! Zo zal het donateursconcert in het najaar georganiseerd 
worden door de Trompetsectie, dat belooft wat! Tijdens de vergadering 
komen ook altijd de bestuursleden aan bod, zo zijn dit jaar Hendrik 
Kloosterman (Voorzitter) na 5 bestuursjaren en Lotje Paulusma (Algemeen 
Bestuurslid) na 3 bestuursjaren afgetreden. Hendrik en Lotje werden 
tijdens de vergadering met een mooie speech van Wouter bedankt voor 
hun enthousiaste inzet in het bestuur en voor de vele dingen die zij voor 
onze vereniging gedaan en betekend hebben! Als nieuwe bestuursleden 
zijn Anja Bastiaannet-Heeringa (Algemeen Bestuurslid) en Bauke-Tjeerd 
Kikstra (Voorzitter) benoemd, Anja en Bauke-Tjeerd veel succes gewenst 
als bestuursleden! De vergadering werd afgesloten met een hapje en een 
drankje aan de bar in De Kamp en zoals dat vaker gebeurd bij de nazit, 
kwamen toen de echte goeie ideeën op tafel. 
 
Op donderdag 26 juni stond het buitenconcert op het programma. Een 
avond waarop we in de buitenlucht 3 keer een klein optreden verzorgden 
in en om Sumar, het eerste concert was om 19.30 uur in de speeltuin aan 
de Finne, daarna speelden we in de speeltuin aan de SP Hoekstraweg en 
het derde optreden was in de speeltuin op de Summareheide. 
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NIEUWS VAN DE LOFSTEM             Bauke Tjeerd Kikstra 
 

Tijdens deze concerten hebben we leuke bekende nummers gespeeld en 
speelden ook onze jeugdleden een nummer met het grote korps mee! 
Op zondag 29 juni was de openluchtdienst van de Dorpskerk op het 
voetbalveld waar wij de muzikale begeleiding mochten verzorgen. 
 

En daarmee zit het muzikale programma voor het seizoen 2024/2025 er 
voor ons op en hebben we alleen op donderdag 3 juli de BBQ + activiteit 
nog op het programma staan waarmee we met elkaar het seizoen gezellig 
afsluiten en we kunnen gaan genieten van een welverdiende 
zomervakantie! Nog een goed gevuld muzikaal programma zo aan het 
einde van het seizoen. 
 

Namens de Lofstem wensen wij iedereen een prachtige zomervakantie toe 
en graag tot volgend seizoen! 
 

 

Helpt u ons ook mee? 
Met de buitenconcerten op donderdag 26 juni willen wij als dorpsfanfare ook 
aandacht schenken aan onze rol in het dorp en hoe belangrijk daarbij voor ons 
onze donateurs zijn! Hoe fijn zou het dan ook zijn als we nog meer inwoners van 
Sumar bereid kunnen vinden om donateur te worden. Daarom zijn er in de week 
voor de buitenconcerten huis aan huis flyers bezorgd in en rondom Sumar om 
nieuwe donateurs te werven onder het motto “Helpt u ons ook mee?” mocht je 
nou denken die flyer heb ik inderdaad voorbij zien komen maar ik ben het 
helemaal vergeten in te vullen, dan hierbij ook nog even in De Koekoek. 
 
Wie en wat is ‘De Lofstem’? 
De Lofstem is een actief en enthousiast fanfare orkest met maar liefst 40 leden. 
Donderdagavond is onze vaste repetitieavond in Dorpshuis De Kamp, waar wij 
verschillende nummer instuderen die variëren van popmuziek, Hollandse hits tot 
koralen, marsen en licht-klassiek. 
 
Waar is ‘De Lofstem’ mee bezig? 
Donateursconcert in het najaar, kerstconcert of kerstdienst in december, 
rondgang door en rondom het dorp op kerstnacht, deelnemen aan festivals en/of 
concoursen kerkdiensten, thema concerten, serenades t.g.v. bijzondere 
gelegenheden in het dorp zoals jubilea ed.. Vanzelfsprekend doen wij ook mee 
aan het 2-jaarlijks dorpsfeest, zowel in de optocht als in de tentdienst. 
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NIEUWS VAN DE LOFSTEM vervolg          Bauke Tjeerd Kikstra 

 
Donateur worden? 
Vindt u het ook belangrijk dat er een muziekkorps in het dorp is en blijft? Dan 
vragen wij u om onderstaand strookje in te vullen. Hiervoor kunt u ook onze 
penningmeester benaderen op 0618887401 of via een mail naar 
penningmeester@delofstem.nl  
 
Bent u al donateur en wilt u uw gift verhogen, of betaalt u nog altijd contant en 
wilt u liever via een automatische incasso het bedrag aan ons schenken? Ook dan 
kunt u gebruik maken van onderstaand strookje. 
 
De ingevulde machtiging kunt u inleveren door deze bij één van onze 
bestuursleden door de brievenbus te doen, dit kan bij It Hoarnleger 46 of bij Lytse 
Buorren 10. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Machtiging 
Door ondertekening van dit formulier geeft u tot wederopzegging een 
doorlopende machtiging aan christelijke muziekvereniging ‘De Lofstem’ te Sumar. 
 
Naam           _____________________________________________ 

Straat           _____________________________________________ 

Postcode           _____________________________________________ 

Woonplaats           _____________________________________________ 

 
Eenmaal per jaar (oktober/november) wordt er een bedrag van 
O €10,- 
O €15,- 
O anders, namelijk € ________ 
 
afgeschreven van IBAN     ________________________________________ 
wegens donateur van christelijke muziekvereniging ‘De Lofstem’. 
 
Datum           _____________________________________________ 
 
Handtekening              ___________________________________________ 
 
 

mailto:penningmeester@delofstem.nl
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PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE               Tineke de Jong 

 

IT GIET OAN….. 
Editie 7 Paardenmarathon Sumarreheide is in aantocht. 
We hebben weer een mooie route uitgestippeld voor de ruiters en de 
menners die tevens voor een groot gedeelte door het publiek is te lopen of 
te fietsen. 
Dit jaar hebben we voor het eerst 5 hindernissen in de omgeving van 
Sumarreheide en hebben we 4 hindernissen op het hoofdterrein, welke 
nog steeds gelegen is aan de Polderdyk t.h.v. nummer 2 Sumar. Voor het 
eerst zullen 4 hindernissen en de feesttent op het eerste stuk van ons 
hoofdterrein te vinden zijn.  
Op zaterdag 20 september a.s. zal vanaf ong. 10 uur in de ochtend gestart 
worden met de ruiters. Deze rijden een verkorte route en hoeven net als 
alle andere jaren de kegelhindernis niet te rijden. 
Aan de hand van het aantal ruiters zal hierna gestart worden met de 
menners. Deze rijden de volledige route van ongeveer 15 kilometer door 
de mooie omgeving van Sumarreheide.  
Halverwege de route worden de deelnemers verwacht op het pauzeadres 
waar ze iets te eten en te drinken krijgen en waar de paarden/pony’s een 
moment van rust en een check up van de dierenarts krijgen. 
Alle deelnemers starten op het hoofdterrein en daar finishen ze ook weer. 
Op het hoofdterrein is de hele dag door een natje en een droogje en zitjes 
om te kunnen kijken naar de deelnemers.  
 
Nadat iedereen klaar 
is met de marathon 
volgt de prijsuit-
reiking, voorafgaand 
aan een verloting voor 
een goed doel.  
Maar zover is het 
allemaal nog niet. 
Mocht je mee willen 
doen als ruiter of 
menner dan  
kun je via  
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PAARDENMARATHON SUMARREHEIDE vervolg Tineke de Jong 

 
onze website www.marathon-competitie.nl extra informatie inwinnen en 
je opgeven. Ben je geen ruiter of menner dan ben je altijd welkom op ons 
evenement. Het is voor jong en oud en geeft een kijkje in de keuken van 
het marathon rijden. Zoals gezegd is de route te bewandelen en te fietsen 
naar de hindernissen. Het terrein is net als andere jaren vrij toegankelijk 
met inachtneming dat iedereen het terrein op eigen risico betreedt. Dit 
jaar natuurlijk weer de spectaculaire waterbak en voor het eerst een 
boomhindernis. 
 
Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen. De sponsors hebben 
allemaal weer ja gezegd om ons te sponsoren en ook de landeigenaren 
doen dit jaar weer mee met een mooie hindernis op hun land. Wij hebben 
er zin in en zien jullie graag op: 
 

Zaterdag 20 september 2025 
 

Als deelnemer of kijker op de Polderdyk t.h.v. nummer 2 in Sumar 
 
Bestuur Paardenmarathon Sumarreheide 
Rick, Gerlof, Klaas, Fedde en Tineke 

 

VERENIGING VAN DORPSBELANG SUMAR           Nynke Bosgra 

 
Nieuwe Dorpsvlag 
Op 7 en 9 juli tussen 19:00 en 20:00 uur kun je de bestelde dorpsvlag 
ophalen en (digitaal) betalen. Het formaat van de nieuwe vlag is 100x150 
cm. De prijs van de vlag is vastgesteld op € 11,50. 
Er is een QR-code beschikbaar om digitaal te 
betalen. Is digitaal betalen geen optie voor je 
dan het bedrag van € 11,50 over maken voor 1 
juli op bankrekening NL06 RABO 0320 9023 31 
o.v.v. je naam. 
 

http://www.marathon-competitie.nl/
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VERENIGING VAN DORPSBELANG SUMAR vervolg  Nynke Bosgra 

 
Woonenquête  
Wij hebben totaal 71 digitale ingevulde enquêtes ontvangen en 16 stuks 
op papier. Hier zijn wij erg blij mee. Van een aantal vragen delen wij in 
deze koekoek de diagram. Het complete overzicht is binnenkort terug te 
vinden op www.sumar.nl. De totaaluitslag nemen wij ook voor het 
opstellen van onze nieuwe dorpsvisie en delen wij met de gemeente i.v.m. 
de nieuwbouwplannen van fase 3.  
 

 
 

 



12094 
 

VERENIGING VAN DORPSBELANG SUMAR vervolg  Nynke Bosgra 

 
 
 

NIEUWS VAN DE ORANJEVERENIGING            Michelle Wijbenga 

 
Het dorpsfeest 2025 komt steeds dichterbij en daarom 
willen we nog graag wat informatie delen.  
Voor vrijdagavond 5 september is er voor leden van de 
Oranjeverenging de mogelijkheid om kaarten in de 
voorverkoop te halen. 
Per huishouden kunnen twee kaarten gekocht worden voor € 5,- 
per stuk.  
Voor inwonende kinderen die ook het feest willen bezoeken, kunnen er nog 
kaartjes bijgekocht worden voor € 10,- per stuk.  
Het is ook mogelijk om deze avond lid te worden van de Oranjevereniging.  
Op maandag 7 juli en woensdag 9 juli van 19:00 tot 20:00 uur kunnen deze 
kaartjes gekocht worden bij dorpshuis de Kamp (pinnen ook mogelijk).  
 
Dan nog de brunch op vrijdag 5 september. Graag ontvangen wij hiervan tijdig 
een opgave, dit kan tijdens de voorverkoop doorgegeven worden of via de mail 
ovsumar@gmail.com. De kosten hiervan zijn € 2,50. Dit kan op de dag zelf 
afgerekend worden.  
En geef je buurt zo snel mogelijk op voor de meerkamp en mocht de act van de 
bonte avond bekend zijn, geef dit dan ook zo snel mogelijk door (dubbele opgaves 
zijn niet toegestaan) 
 
Wij zien jullie opgaves graag tegemoet!  

mailto:ovsumar@gmail.com
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WAT WAS HET WEER OOK WEER?   Dirk Strijker 

 
Het weer 18 mei-22 juni 
 
Tot en met 20 mei stond de teller van de neerslag op 0,6 mm en dat is echt heel 
weinig. Hoewel de temperatuur niet bijzonder hoog was (rond 20 graden), zorgde 
de grote hoeveelheid zonneschijn ervoor dat de grond nog extra uitdroogde. 
Na 20 mei bereikte ons koudere lucht met meer bewolking en regen. Gelukkig 
geen dikke plensbuien, maar afgepaste hoeveelheden. Bijna elke dag viel er wel 
(wat) regen. Uiteindelijk kregen we voor het eind van de maand nog 33 mm op de 
tuin. De temperatuur in de laatste dagen van mei hield niet over, ‘s middags meest 
tussen de 13 en 20 graden. Hemelvaartsdag (29 mei) viel tegen. De zon liet zich 
niet zien, het was met 16 graden fris te noemen en het (mot)regende zo nu en dan 
(totaal 3 mm). De laatste dag van maand perste er nog een fraaie 24 graden uit. 
De gemiddelde temperatuur in mei was met 13,3 graden iets hoger dan normaal 
(12,7 graden). Het zal duidelijk zijn dat de 33 mm neerslag veel minder dan 
normaal was (56 mm). De zon was in overvloed aanwezig: 257 uren tegen normaal 
205. De zon was trouwens de hele lente (maart, april en mei) uitzonderlijk veel te 
zien. Het was de één na zonnigste lente (702 uren) sinds tenminste 1981. Alleen 
de lente van 2020 was 4 uurtjes zonniger. Verder was de lente met 65 mm erg 
droog (normaal 153 mm) en de temperatuur lag gemiddeld op 10,3 graden, ruim 1 
graad warmer dan normaal. 
De eerste 3 dagen van juni verliepen droog, maar daarna viel er tot en met 10 juni  
64 mm regen, net zoveel als de 3 maanden daarvoor samen. De neerslag was 
meer dan welkom. Veruit de natste dag was 8 juni (Eerste Pinksterdag): ruim 37 
mm. De organisatie van de Autocross Sumar had een vooruitziende blik door al 
ruim van te voren de cross (Tweede Pinksterdag) een kleine week later te houden. 
Wat temperatuur betreft, waren deze eerste 10 dagen meest aan de frisse kant. 
Na 11 juni ging het snel bergopwaarts. Op 12 juni 25 graden, op 13 juni bijna 30 
graden en op zaterdag 14 juni (autocross) ruim 29 graden, de zon was er prachtig 
bij. ’s Avonds heel laat 1x een donderslag en even wat regen. Bijzonderheid daarbij 
is dat dit het eerste onweer in 8 maanden was. 
 
Er volgde een droge periode. Elke dag was er wel wat zon, de meeste op 12, 13, 20 
en 21 juni. De zon scheen op deze vier dagen vrijwel ongehinderd. Op 21 en 21 
juni erg warm met ’s middags 29 graden. Tja, en dan beginnen boeren en 
hobbytuinders al weer te verlangen naar regen. Of ze op hun wenken werden 
bediend, daarover volgende keer meer. 
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WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT          Froukje 
 
Op uw gezondheid! 
Het valt JJ en mij de laatste tijd op dat wij via de media worden overspoeld 
met adviezen over hoe wij onze leefstijl moeten aanpassen. 
En het blijft niet alleen bij gezonde voeding (letten wij op), maar ook ons 
bewegen (proberen dat zoveel mogelijk te doen), alcoholgebruik (kan in de 
zomermaanden wel wat minder), roken (doen we niet) milieu (wij laten de 
natuur haar gang gaan), wordt regelmatig onder de loep genomen. 
Natuurlijk willen we allemaal gezond oud worden en proberen dit door er 
op te letten wat wij tot ons nemen en qua bewegen te doen. Maar moeten 
wij echt in alles bij de hand worden genomen, of is er ook nog sprake van 
enige zelfreflectie. Om ons heen worden landen plat gebombardeerd, 
sterven mensen en kinderen van de honger. Wanneer wij dit ter discussie 
stellen tijdens een verjaardagsfeest, dan is vaak de geijkte uitspraak: 
“Geniet er maar van, want voor je het weet is het voorbij”, en een ieder 
knikt hierbij instemmend. Onlangs stond in de LC het alarmerende bericht 
dat volgens de GGD de Fries nog altijd een stevige drinker is. JJ en ik 
vroegen ons af hoe het dan in Brabant en Limburg gesteld is met het 
alcoholgebruik. De inwoners van deze provincies zijn alom bekend 
vanwege hun carnavalsvieringen, en vloeit het goudgele vocht met schuim 
rijkelijk. Is dit alleen tijdens het carnaval en leven zij de rest van het jaar in 
alle soberheid? JJ en ik hebben onze vakanties wel in die prachtige 
provincies doorgebracht en ik kan u in alle eerlijkheid vertellen, ook dan 
wordt er niet alleen 0.0 % gedronken. Beste mensen, de vakanties staan 
weer voor de deur en de afgelopen weken mochten wij van zomerse 
temperaturen genieten, terrassen werden weer druk bezocht, ondanks 
ons klagen over de hoge prijzen in de horeca. Wij zijn dankbaar dat wij nog 
in alle vrijheid mogen en kunnen genieten want kijk, zie en hoor hoe het 
ook heel anders kan. Ik wil hier echt niet mee zeggen dat je er maar op los 
moet leven dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Maar de betutteling 
viert soms hoogtij en misschien is dat voor sommige mensen ook echt 
nodig. Maar een ieder met een beetje gezond verstand zal hiermee ook 
verstandig kunnen omgaan. Een goede gezondheid is een groot goed, 
koester dit, dan proost ik op uw gezondheid.  
Fijne vakantie allemaal. 
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Op 8 juni jl. kwam ik bij 
het uitllaten van mijn 
oppashond Senna, 
Maaike Kingma tegen en 
zij vroeg mij of ik eens 
een artikeltje voor “Geef 
de pen door” wilde 
schrijven. 

Eerst even voorstellen: mijn naam is Simon Vokkert 
en woon al sinds 1995 aan de José Vigevenoweg 10 
hier in Sumar. Ben sinds 22 oktober 2010 
weduwnaar van Trienke Kampen en heb twee 
kinderen en ben de trotse pake van 5 kleinkinderen 
(Nynke, Jasper, Eruik. Mark en Lukas). 
Mijn vader Gerrit Hendrik komt uit Hellendoorn en mijn moeder Taapke Wielinga 
komt uit Sumar. Zij zijn tijdens de oorlog in 1943 getrouwd en hebben eerst bij 
Simon en Tjitske Wielinga hier in Sumar ingewoond. Ik heb nog 3 zusters en zij 
wonen in Alkmaar en Wervershoof. 
Na de oorlog heeft mijn vader o.a. als schoenmaker bij Zijlstra in Burgum gewerkt. 
Ze woonden toen aan de Lageweg in Bergum naast toenmalig juwelier Wijma en 
daarna zijn we naar de Markt verhuisd waar nu de Plus is gevestigd. Toen mijn 
vader bij de NH kerk in Bergum koster was geworden zijn we naar de Molenweg 
verhuisd. Van daaruit heb ik de Christ. Lagere School bezocht en toen ik in de 
vierde klas zat zijn we op 6 februari 1956 naar Alkmaar verhuisd… (een hele 
ervaring is dat voor mij geweest, midden in de winter en het IJsselmeer was 
bevroren). Eerst woonden we daar in de Vondelstraat en later aan de Breitnerhof. 
Toen, als klein jongetje, droomde ik er altijd van om piloot te worden…  
De lagere school ging goed en ik kon naar de HBS maar na de tweede klas voelde 
ik mij er niet thuis, ik voelde meer voor techniek. Toch heb ik de derde klas 
afgemaakt en kon toen bij de Hoogovens Bedrijfsschool afd. elektrotechniek 
beginnen.  
In de techniek en een voltreffer!! Drie jaar lang naar school en tegelijk in de 
praktijk! Aangezien ik mij in “Holland” niet echt thuis voelde ging ik tijdens 
vakanties regelmatig op de fiets over de Afsluitdijk naar Sumar en logeerde dan bij 
oom Eelke Bouma en tante Anne aan het Mounepaed en later aan de 
Lansbuorren.  
 
Het brommertijdperk heb ik overgeslagen en meteen naar een motor overgestapt 
en kwam toen regelmatig in de weekenden bij oom Eelke en tante Anne. Naast 
oom Eelke woonde echter ook een leuk meisje…. 
Rond mijn 20e moest ik in dienst en werd geplaatst bij de artillerie en heb het daar 
tot wachtmeester (sergeant) gebracht.  
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Tijdens deze diensttijd heb ik ook nog aan de 50e  4 daagse van Nijmegen gelopen. 
 

 
 
Na mijn diensttijd is de liefde met Trienke Kampen verder gegroeid en op een 
gegeven moment kwamen er trouwplannen….. maar een huis? In Alkmaar, 
Beverwijk, Hoogovens was er geen huis te krijgen maar Trienke haar vriendin 
Binny Dijkman werkte hier op het gemeentehuis en zij heeft kennelijk een goed 
woordje voor ons gedaan want we konden op een gegeven moment een duplex 
bovenwoning hier in Sumar huren… een hele leuke buurt met veel jonggehuwde 
mensen. Ik vond toen al redelijk gauw werk bij Meijer in Burgum als 
elektromonteur en op 1 november 1968 zijn we in het huwelijksbootje gestapt. 
Trienke werkte op kantoor bij Philips in Drachten maar zij moest als gehuwde 
vrouw ontslag nemen (dat was normaal bij grote bedrijven in die tijd). Al snel 
meldde ons eerste kindje zich aan, dochter Pietje Aukje en we noemen haar Petra.  
Het lijkt wel of verhuizen ons in het bloed zat want na ongeveer 2 jaar zijn we 
verhuisd naar de S.P. Hoekstraweg 10. Hier is onze zoon Johannes Gerrit Hendrik 
(Johan Gert) geboren.  
De dag nadat onze zoon was geboren heeft mijn schoonmoeder een hartinfarct 
gehad. Ze was er goed door gekomen maar Trienke ging uit bezorgdheid bijna 
dagelijks met de kinderwagen even bij haar langs.  
Op een gegeven moment hebben we besloten dat zij bij ons welkom zou zijn. Dit is 
ook met Trienke haar familie besproken en zo kwam beppe bij ons in en samen 
hebben we een hele mooie tijd gehad! 
Ook werd ik opgeroepen voor herhaling militaire dienst van 5 weken. 
Op een gegeven moment ben ik naar de avond-HTS in Leeuwarden gegaan en dat 
beviel erg goed. Vooral de nieuwste digitale besturingstechnieken vond ik 
interessant.  
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Intussen heb ik gesolliciteerd bij de Condens en werd ik aangenomen op de afd. 
Technische Dienst afd. Elektro en kwam door het hele bedrijf. 
De Condens was toentertijd zeer vooruitstrevend voor wat betreft digitale 
besturingstechnieken. 
Alle buitenlandse fabrieken vielen qua techniek ook onder “Leeuwarden” en 
wanneer daar grote storingen of uitbreidingen waren dan werd er een beroep op 
Leeuwarden gedaan en dat leek mij wel wat. 
Op een gegeven moment was er een interne sollicitatie op de afd. “Opbouw 
Fabrieks Installaties” voor iemand met kennis van digitale Besturingstechnieken 
en moest wel bereid zijn om eventueel voor korte perioden beschikbaar zijn voor 
de buitenlandse fabrieken. 
Dit thuis besproken maar Trienke was op z’n zachtst gezegd minder enthousiast 
dan ik. ’Vraag eerst maar eens hoe vaak dat dat buitenland voorkomt’ was haar 
antwoord. 
Volgens de afd. chef was dit de laatst twee jaar 1 keer gedurende 2 weken 
voorgekomen. 
We hebben het er thuis nog een hele tijd over gehad maar tenslotte ermee 
ingestemd en ben toen intern overgeplaatst naar de nieuwe afdeling.  
Maar de praktijk bleek uiteindelijk toch een beetje anders te zijn. Als eerste was er 
een korte cursus digitale besturingstechnieken bij de toenmalige voorlopers op dit 
gebied bij Shell Pernis en Volvo in Zweden. 
Daarna de eerste opdracht, dat was om als een soort projectleider de Rivella 
productiemachines over te plaatsen van Wolvega naar de Koffie Melk Afdeling in 
Leeuwarden. (Jaren later is Rivella alsnog verkocht aan Vrumona) 
Onze verhuishobby was nog niet gestild en we zijn toen naar Burgum verhuisd aan 
de Min. van der Brinklaan 92 en beppe ging ook mee. 
Bij onze fabriek in Indonesie was ondertussen een nieuwe melkpoedertoren 
gebouwd maar daar waren bij de opstart nogal wat problemen op zowel technisch 
als ook produkt gerelateerde problemen (een karbouw geeft nu eenmaal andere 
melk dan onze Friese koeien). Samen met een collega van het research lab werden 
we er naartoe gestuurd. Na een week of 4 was ik weer terug in Nederland en had 
vele ideeën ter verbetering naar voren gebracht en verschillende offertes 
geschreven. Deze ideeën werden eerst door lokale bedrijven uitgevoerd en na 
gereedkomen mocht ik er weer heen en na een maand of 3 liep uiteindelijk alles 
naar wens. Iedere week werd er een brief voor het thuisfront geschreven en voor 
de beide kinderen apart een alinea of eigen briefje op een los velletje bij de brief. 
(beide kinderen hebben nog steeds die kleine briefjes in bezit). 
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Hierna waren er kleinere reizen voor vergaderingen en controle leveringen van 
apparatuur naar oa: Hongarije, Polen, Belgie, Spanje, India, Pakistan, Japan, 
Taiwan, Guam, Maleisie, VS, Canada, Dominicaanse Republiek, Ned. Antillen, Peru, 
Argentinie, Zuid Afrika. 
Ondertussen verhuisden we in Nederland naar de Noordersingel 42 in Burgum. 
Na de vele reizen naar het buitenland werd het wat rustiger en werd in 
Leeuwarden een compleet nieuwe afdeling Blik Melk Zuid gebouwd. Bovendien 
kwam er een nieuwe 10 kV koppeling met de stad en werd er in de 
energievoorziening een nieuwe (Amerikaanse) gasturbine geplaatst. (eerst weer 
een cursus gasturbines…). 
 
Tijdens deze periode werd er bij mijn vrouw borstkanker vastgesteld: Voor ons 
beiden en de kinderen een moeilijke periode!! Borst werd weggenomen en 
bestraald. Uiteindelijk is ze er redelijk bovenop gekomen maar ze bleef wel vaak 
wel vaak moe etc. maar op zich ging het wel goed met haar. Wel vaak controles en 
op een gegeven moment weer “gezond” verklaard en moest ze voortaan voor 
controles naar de Bus. Intussen waren onze kinderen getrouwd en de deur uit. 

 

 
Samen met Trienke in Maleisie 
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Trienke hoorde veel over de mooie dingen die ik in het buitenland beleefde en 
toen het echt wat beter ging zei ze dat ze dat zelf ook wel eens wilde zien en toen 
hebben we in de vakantie samen een 30 daagse verzorgde reis naar Singapore,  
Indonesie (Jakarta en Java), Bali en  Thailand gemaakt. Een geweldig mooie reis, 
maar ook voor Trienke vooral erg vermoeiend. 
 
Halverwege 1998 werd ik bij mijn chef geroepen en hij deelde mee dat er in 
Nigeria een klus van ongeveer 3 maanden op de rol stond. Mijn eerste antwoord 
was dat ik daar gezien Trienke haar situatie nou niet echt om zat te springen.  
Zijn antwoord: “Het gaat nu toch goed met haar? Neem haar maar mee! De KLM 
vliegt alle dagen en als het nodig is ben je de volgende dag weer thuis!” 
Thuisgekomen dit verhaal aan Trienke verteld en wat bleek? Ze had er wel oren 
naar en zo zijn we op 1 januari 1999 gezamenlijk naar Lagos, Nigeria vertrokken. 
Nigeria staat als een gevaarlijk land bekend: wij kregen een knots van een huis 
met 4 slaapkamers, 11 air conditioners, eigen generator, een hoge muur er 
omheen, een hulp in de huishouding voor Trienke, overdag 1 wacht en ‘s nachts 2 
wachten en een auto met chauffeur. (wij mochten zelf niet autorijden). 
Alleen: nadat het einde van de drie maanden naderde was al gebleken dat de 
lokale mensen de nieuwe technieken nog (lang) niet goed in de vingers hadden. 
Bovendien had het bestuur en leiding in Nederland besloten om de capaciteit in 
Nigeria te verdubbelen!  
 
Trienke was intussen met enkele andere Nederlandse dames als vrijwilligster in 
een “tehuis” voor zieke en vaak letterlijk uitgestoten kindjes en weeskindertjes in 
kontakt gekomen. 
s ’Morgens bracht onze chauffeur mij naar de fabriek en als ik hem die dag niet 
nodig had dan ging hij terug om voor Trienke te rijden. 
Voor zowel mij als Trienke was dit alles geen beletsel om wat langer te blijven. 
Wij hebben toen ook besloten om ons huis in Sumar gewoon aan te houden. Bij 
een langer verblijf kon je je huis ook aan “Leeuwarden” verhuren en zij 
probeerden dan het huis via een makelaar verder te verhuren. Dit hebben we 
expres niet gedaan omdat je met vakantie bijv. niet in je eigen huis kunt… of,  of, 
of 
Wij hadden 2 keer per jaar verlof en dit planden we zo dat contoles voor Trienke 
mooi door konden gaan. 
Bij onze voordeur hadden wij een spreuk hangen: ”Al wa’t wend is Frysk te 
sprekken hoecht him hjir net te ferbrekken.” 
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Foto NTF Lagos 
Hier in Sumar hebben we 
regelmatig met de reuk 
van NTF te maken.  
Op een zaterdagmorgen 
reed er op een gegeven 
moment een Nigeriaanse 
NTF auto (gewoon een 
taxi….) voor ons…  
 
In deze lange periode  
zijn de kinderen en 
kleinkinderen tijdens hun 
vakanties een paar maal 
bij ons op vakantie 
geweest. 
 
Bij onze voordeur stond een houten beeld van een Engelse wacht. Onze wachten 
zeiden altijd dat dat hun baas was, maar wij hebben dit beeld mee naar huis 
genomen en staat nu bij ons bij de voordeur.  
Uiteindelijk heeft onze uitzendperiode in Nigeria tot 1 januari 2007 geduurd en 
vanaf die datum kwam ik in de VUT -gerechtigde leeftijd zoals dat zo mooi klinkt 
en gingen we terug naar Nederland. 
 
Bij terugkomst uit Lagos heb ik ons direct weer bij de gemeente ingeschreven.  
Ongeveer een maand voor terugkomst naar Nederland heb ik op de fabriek een 
klein ongelukje gehad dat een zwaar onderdeel van een machine op mijn arm 
terecht kwam. 
Er kwam een kleine bult op mijn arm maar verder niet pijnlijk. Trienke vertrouwde 
het niet met mijn arm en heeft toen de huisarts gebeld en kon meteen komen en 
werd meteen doorgestuurd naar Leeuwarden. Daar is een punctie uit de armspier 
genomen en het bleek een soort spierkanker te zijn en ik werd doorverwezen naar 
het UMCG in Groningen en ben uiteindelijk op 18 april 2007 geopereerd. Gelukkig  
on ik mijn arm (net) behouden maar moest ik nog wel 30 keer bestraald worden. 
Toen bij mij alles achter de rug was kreeg ik van Trienke en de kinderen een 
kennismakingsvlucht op vliegveld Drachten aangeboden. Tijdens de vlucht mocht 
ik op voldoende hoogte de knuppel even vasthouden.  
Ik vloog echt zelf en wat een geweldige ervaring!!! Toen de instructeur ons weer 
op de grond gezet had heb ik tegen Trienke gezegd: “Ik denk dat dit een hele dure  
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vlucht geworden is, zo mooi….”. En na inwinning van meerdere gegevens ben ik 
aan de vliegopleiding begonnen, zowel technisch alsook met de theorie. 7 vakken 
in totaal en voor alles een deelexamen in Assen. 
 
Helaas werd na enige tijd bij Trienke opnieuw borstkanker in de andere borst 
ontdekt. Opnieuw allerlei onderzoeken en bestralingen (maar geen amputatie) en 
heb toen aangegeven dat ik met de vliegopleiding wilde stoppen om bij haar te 
zijn maar ze stond er op dat ik door zou gaan. We hebben toen de opleiding wel 
op een laag pitje gezet zodat er meer tijd voor haar beschikbaar kwam.  
 
Onze zoon was chauffeur 
bij Van der Veen in 
Burgum en kreeg op een 
gegeven moment een 
nieuwe vrachtwagen tot 
zijn beschikking. Toen we 
deze vrachtwagen bekeken 
vroeg mijn kleinzoon of ik 
misschien ook wel zo’ n 
truck voor hem kon 
maken. Nou, dat leek me 
wel wat! Mooi in de 
achtertuin en in de buurt 
van Trienke. We hebben toen om te beginnen via Marktplaats een skelter 
gekocht, doormidden gezaagd, dubbele achterwielen gemaakt, stuurinrichting uit 
een oude VW gemonteerd, een motor uit een (oude) scootmobiel gemonteerd 
(snelheid op 10 km/uur aangepast), knipperlampen aangesloten, accu’s geplaatst 
en toen een complete cabine van een truck op schaal nagebouwd, radio (bakkie) 
en verlichting geinstalleerd, schilderwerk gedaan, stickers er op, een rijbewijs op 
zijn naam nagemaakt en toen was de truck klaar. Wat een bekijks voor dat kleine 
knaapje!! Er is ook een filmpje van gemaakt en staat ook op Youtube en de link is: 
youtube.com/watch?v=zC5z9KyHSVA  
 
Na een tijdje werd Trienke echter bedlegerig en ik heb haar toen volledig 
verzorgd. Dat was zwaar maar wat een voldoening geeft het dat ik dat voor haar 
heb kunnen doen. Uiteindelijk is zij op 22 oktober 2010 overleden en hebben we 
haar op haar wens hier in Sumar begraven en tot op de dag van vandaag is het ’s  
morgens na het ontbijt mijn eerste om bij haar graf langs te gaan. 
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Een paar maanden na haar overlijden 
heb ik toch de vliegopleiding weer 
opgevat en ben in 2012 geslaagd voor 
het diploma MLA (Micro Light 
Aircraft). Eerst heb ik regelmatig een 
toestel van de club gehuurd en op 
een gegeven moment was er een 
clubgenoot die wilde stoppen met 
vliegen. Ik heb toen zijn toestel de 

PH-3V2 overgenomen en na ongeveer 
twee jaar dit vliegtuig verkocht en een 
ander toestel de PH-3Z5 gekocht.  
Met beide toestellen heb ik vele 
rondvluchten gevlogen. Ook naar 
Duitsland, Belgie, Frankrijk. Voor de 
club heb ik bovendien jarenlang als 
vrijwilliger als verkeersleider op de 
“toren” dienst gedaan.  

Voor het behouden van je vliegbrevet moet je twee-jaarlijks medisch gekeurd 
worden en op een gegeven moment werd mijn gehoor minder en werd ik 
afgekeurd voor het vliegen. Dat vind ik nog altijd jammer. 
 
Tegenwoordig vul ik mijn dagen met andere hobby’s. Zo werden er op een 
gegeven moment in het kerkblad vrijwilligers gevraagd om tijdens de kerkdiensten 
de diensten met de beamer te begeleiden en heb mij daarvoor opgegeven en dat 
doe ik nog steeds.  
Tijdens de verbouw van de oude kosterswoning tot het Trefpunt heb ik als 
vrijwilliger de elektrische installatie verzorgd. 
Bij de lokale omroep doe ik als vrijwilliger nog regelmatig dienst als cameraman. 
Verdere hobby’s: kinderen, kleinkinderen, computers en vooral video en 
digitaliseren van oude films en videobanden, foto’s en dia’s. 
Bij het Repair Cafe hier in Sumar probeer ik ook mijn steentje bij te dragen. 
Verder probeer ik als voorzitter van de soos deze activiteit gaande te houden. 
Graag zouden we meer nieuwe leden willen verwelkomen. Wie kunnen we 
begroeten? 
 
Ben verder zeer energiebewust. Heb in huis alle kozijnen laten vervangen door 
kunststofkozijnen met 2HR dubbelglas, alle muren en vloeren zijn opnieuw 
geisoleerd.  
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In zowel kamer als keuken is vloerverarming aangelegd, zijn er in totaal  
32 zonnepanelen geplaatst en er is net een nieuwe full-electric warmtepomp 
geinstalleerd en zo ben ik volledig van het gas af. 
Tijdens een van de vele reizen ook een bezoek aan Calcutta (India) gebracht en 
heb daar oa een bezoek aan zuster Theresa gebracht….. zeer indrukwekkend! en 
heb via de stichting Actie Calcutta eerst 1 kind financieel geadopteerd en later nog 
eens 2 kinderen. Via de kerk heb ik later ook nog 2 kinderen via Stichting 
FamtoFam financieel geadopteerd in Armenie. 
Mijn footprint is door alle vliegreizen en hobbyvliegen behoorlijk slecht maar 
tracht door de laatste ingrepen daar hopelijk toch een verbetering in te brengen. 
 
   Foto Cochlear implantaat  
Zowel mijn grootvader als 
mijn moeder waren zeer 
slechthorend. Dat heb ik 
helaas geërfd. Eerst kreeg 
ik een paar hoor-
toestellen maar mijn 
gehoor werd steeds 
slechter en vorig jaar was 
mijn rechter gehoor 
dermate slecht dat ik voor 
een implantaat in 
aanmerking kwam. Het bleek dat niet het trommelvlies maar het slakkenhuis de 
problemen veroorzaakt. Een implantaat bestaat uit een inwendig en een 
uitwendig deel. Tijdens een operatie wordt er onderhuids een ontvanger 
aangebracht en een gaatje in de schedel vlakbij het evenwichtsorgaan geboord. 
Een speciaal draadje uit die ontvanger wordt dan compleet in het slakkenhuis 
gebracht. Dan moet de wond een aantal weken bekomen en dan pas krijg je het 
uitwendige deel (versterker en accu) en wordt begonnen met het opnieuw leren 
horen en dat is zeker in het begin vrij moeilijk. Dit implantaat is voor mij echt een 
uitkomst! Eén op één gesprekken gaan weer goed en ik kan weer bellen, via 
ringleiding kan ik weer tv kijken, etc., maar in een ruimte met meerdere mensen is 
het nog steeds moeilijk te volgen. 
Tot slot: het is een heel (lang) verhaal geworden en ik denk dat de leden van de 
redactie zich nu al eens achter de oren zullen krabben….. 
 
Jan Willem en Etsje van Rangelrooij van De Harstewei krijgen de volgende Pen. 
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Het was weer zo ver: het Lycurgus 
volleybaltoernooi op Ameland.  
Na alle vele voorbereidingen door Aly, bleek 
het inmiddels toch dat er meerdere dames 
niet rondkwamen met oppas of omdat de 
pasgeborene het nog niet zonder de moeder 
redt (of andersom). 
Op vrijdag 23 mei gaan er 5 dames naar het 
prachtige Ameland: Aly, Yfonka, Michelle, 
Marije en Akke. Mirjam komt 
zaterdagochtend. Maar zondag gaat Marije 
vroeg naar huis. Dus zaterdag spelen we met 
5 in plaats van 6 spelers en zondag maar 4 
spelers. Alleen de diehards mogen dit jaar 
mee. 
 
Met regenkleding, bankpassen (gezamenlijk zodat man/vriendlief de uitgaven kan 
volgen), tampons (geen eisprong) en een beachvolleybal worden 5 dames met 
bagage in de BMW1 gepropt. 1 dame kan onverwachts anoniem (daarom geen 
naam) een weekend weg; telefoon heeft het begeven en de trouwring is zoek.  

Het eerste biertje nuttigen 
we natuurlijk op de veerboot-
kade: proost!  
Op de veerboot een big 
surprise voor Akke: prachtige 
themashirts door het team in 
het geheim verzorgd:  

 
 
 

Loes moederpoes met  
kitten 1 -2-4-5-6. Kitten nummer 3 zijn we in 
Sumar al kwijtgeraakt. En…. Om het compleet 
te maken: een katte oortjes diadeem voor 
iedereen. 
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DAMES VOLLEYBAL ON TOUR vervolg                Akke Hiemstra 

 

Fietsverhuur Metz stond klaar op de kade van Ameland en we konden zonder 
tassen op de fiets naar het eerste station: Nes terras. Achter de paarse puntmuts 

van de regenjas van Aly aan…                               want we troffen helaas wel net een dikke 
regenbui: de vuurdoop! En als verzopen katten kwamen we aan in Nes. Onderweg 
raakte Loes 3 kittens kwijt omdat moederpoes kitten Michelle moest helpen met 
haar regencape. Gelukkig even verderop hadden de anderen een droog plekje 

opgezocht en waren we weer compleet           .  
Handig voor volgend jaar om iedereen een tracker in de bh te verstoppen. 
In Nes zaten we op het terras van restaurant ‘Binnen’ met een grote groep 
schreeuwende testosteronmannen: de 2de vuurdoop. Dit jaar weer bij hotel ‘De 
Klok’ geboekt (een heel prettig hotel; familiekamers, juiste locatie tussen Nes en 
camping Klein Vaarwater, prima ontbijt). Dus ingecheckt, opgedoft en vervolgens 
naar het volleybalterrein om ons aan te melden. ’s Avonds bij de pizzeria gegeten 
net zoals vorig jaar. Tot onze schrik kwamen diezelfde groep testosteronmannen 
ook de Pizzeria binnen en ja hoor onze tafel bleek direct naast hen. Werden we 
achtervolgd? Akke waarschuwde zelfs het personeel en vroeg of er een andere 
plek vrij was, nee dus! Ondanks het lawaai kreeg iedereen een dipje na het eten.  
Met een hele stevige bodem konden we vast en zeker aan de 
eerste feestavond beginnen. Lycurgus organiseert 2 
feestavonden voor alle volleyballers. Dus: WELKOM IN DE 

FEESTTENT   . Elk jaar worden de outfits van de team gedurfder 
en gekker. In de Feesttent liepen ze rond met lampenkappen 
met kleurige lichtjes op hun hoofd, opblaasflamingo pakken,  
tijgerkatjes etc. en heel veel voetballers die om ons heen 
zwermden. Maar vooral de flamingo’s vroegen veel aandacht en 
kregen die ook van Akke! Vele gifjes, filmpjes, veel gelachen en 
gedanst en best dure drankjes (tegenwoordig) gedronken. 
Gelukkig, Aly wist geld bij elkaar te zoeken door 14 bekers met 

statiegeld in te leveren         . Daardoor werd het nog veel later 
om te vertrekken. Al werden we 
tegen 02.00 uur uit de tent gestuurd (het feest 
was afgelopen), werd het echt laat door Aly haar 
zoektocht naar bekers en door het wegjagen van 
allemaal erg belangstellende katers. Eindelijk 
zaten we op de fiets om naar het hotel te fietsen. 
Sommige kittens moesten in deze eerste nacht 
weer het fietsen onder de knie krijgen.  
Enigszins katerig hebben we ons nestje 
opgezocht. 
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DAMES VOLLEYBAL ON TOUR vervolg                Akke Hiemstra 

 
Het ontbijt appèl mislukte compleet. Moederpoes had duidelijk gezegd: 8.45 
ontbijt maar dit werd 9.30 uur. Allemaal verschenen we in het nieuwe T-shirt: 
Akke het captain shirt en haar nestje kittens een kittenafbeelding met persoonlijke 
kenmerken en het geboortenummer.  
Mirjam kwam met de speedboot naar het eiland en kwam binnen met de vraag: 
“wat is de status fannemoarn?” Inmiddels had ze al heel veel gemist. Het was 
onmogelijk haar bij te kletsen. Ook omdat een aantal het niet meer scherp 
hadden. Het katerige gevoel speelde op bij een paar, maar we noemen maar geen 
namen! Op naar het wedstrijdveld! 

We hadden gisternacht in de tent extra 
supporters geregeld, want op de 
thuisblijvers hoefden we sowieso niet te 
rekenen… 
Het spelen ging heel flexibel, zo flexibel 
dat Mirjam een spagaat deed. Toch 
moesten de kittens nog veel leren, veel 
‘mispoes’ maar ook veel gevierde punten 
met ‘neusje-
neusje’ beloning. 
Scheids en teller 
Aly en Mirjam 
kregen het zwaar 

te verduren met boze spelers, ze letten eigenlijk allebei 

niet op           . 
De één na laatste wedstrijd ging het regenen dus de 
laatste geskipt. We hebben best goed gespeeld … zo nu 
en dan… 2 wedstrijden gewonnen, 2 
wedstrijden verloren en 1 wedstrijd gelijk 
gespeeld. Ook hebben we ons helaas af moeten 
melden voor de wedstrijden van zondag: 4 
spelers waarvan 1 een knieblessure kreeg na 
een pijnlijke spagaat om een bal te spelen. 
Jonge katjes zijn natuurlijk doldriest en zien 
helemaal geen gevaar. En Mirjam is hardleers,  
want het spreekwoord :‘al doende leert men’ 
heeft niets geholpen sinds het Ameland 
avontuur van vorig jaar. Bij de fietsen werd het 
duidelijk dat de laatste wedstrijden niet 
doorgingen.  
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DAMES VOLLEYBAL ON TOUR vervolg                Akke Hiemstra 

 
Wéér in de regen naar het hotel gefietst. Eerder dan verwacht, waren we terug op 
de hotelkamer. Hier hebben we zelf een feestje gemaakt met het spel ‘Hitster’, 
drankjes en lekkers. Met het spelletje ‘Hitster’ was Michelle teleurgesteld in haar 
team. Ze wint normaal altijd in haar eentje… en deze keer dus niet 

 
‘s Avonds weer in de regen naar Nes gefietst. Weersvoorspelling 

klopte echt niet          . We gingen daar uit eten bij een Tapas en 
steak restaurantje. We kregen daar allemaal erge buikpijn ….. van 
het lachen!! Er ging wat mis bij de bestelling van 1 van ons. Kitten 
6 bestelde bij een niet Nederlandse bediening Mixed grill but NO 
PIGG! Achteraf wilde Kitten 6  och wel een SMALL PIGG. Ze 
bedoelde eigenlijk: geen varkenshaas bij de mixed grill. Het niet 
Nederlandse meisje had het goed begrepen want ze kreeg alleen 
kippenvleugeltjes en biefstuk. Dus; heel graag nog de spareribs er 
bij. Maar het super aardige en oplettende meisje van de 
bediening waarschuwde haar eerst nog dat spareribs ‘also pigg’ 

is. Maar de klant is koning, dus de spareribs kreeg ze met spoed. De aardbeien 
cocktail kon helaas niet zonder aardbeien voor Aly.  
 
Daarna terug naar de feesttent op het Lycurgus 
terrein in Buren met een top DJ en een nog veel 
betere band. Veel gedanst, veel gezongen, veel 
gedronken, veel toiletbezoeken. Het was weer een 
super feestavond! Na afloop van het feest in de 
tent heeft moederpoes 3 slaperige kittens met 
diverse blessures naar het hotel gebracht. Ze is, 
zoals een moeder hoort te doen, met haar 2 
diehard kittens op de fiets terug naar Nes gegaan 
met als doel: Nescafé. Akke had dit immers vorig 
jaar moeten missen omdat ze al lag te slapen.  
De kittens wisten nog precies de geheime 
achterdeur van de kroeg te vinden en slopen we 
naar binnen. Akke trof de eigenaar weer van jaren 
geleden en vroeg of ze met hem op de foto mocht. “Natuurlijk, en tilde haar als 
een veertje op. Het werd net als vorig jaar wederom een latertje. Gelukkig kon 
iedereen iets langer uitslapen, de kamer hadden we verlengd met late check-out. 
 
Zondag bij het ontbijt werden de belevenissen van vannacht van de gesplitste 
groepjes nog een keer herbeleefd. Op de sociale Media kwamen we te weten dat  
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DAMES VOLLEYBAL ON TOUR vervolg                Akke Hiemstra 

 
wedstrijden afgelast werden zondag, vanwege de harde wind en de natte 
speelvelden. We hadden een heerlijke en echte zondagsrust. Heerlijk chillen op 
het terras van restaurant ‘Binnen’ waar wij ons avontuur op Ameland ook 
begonnen zijn.  
Daarna nog bij Van Heeckeren op het terras gezeten waar Michelle wederom 
werd ingemaakt met het spel ‘30 seconds’. 
Op Ameland is echt een taalbarrière waargenomen. Ook op dit terras werd het 
bestellen van koffie de melk in het Duits besteld…. Milch. 
 
De oudste kitten mocht proberen zelfstandig de weg naar 

huis terug te vinden, echt zo stoer           . Helemaal alleen met 
de fiets, veerboot en auto. De rest heeft nog structuur en 
strenge leiding nodig en ging met Loes alias Akke later naar de 
veerboot. Net zoals vorig jaar weer met harde zijwind op de 
fiets de veerboothaven bereikt. De laatste kattenbrokjes 
werden in de veerboot genuttigd waarna er een dip volgde en 
het erg stil werd in de BMW 1. Thuis sprongen hun eigen kittens hun weer in de 
armen. Volgend jaar vast en zeker weer!! Maar alleen als het minimaal 20 graden 
is en zon tijdens de wedstrijden.  
We hadden veel dejavu’s maar vooral SUPER VEEL LOL met elkaar!  
 
Groetjes;  
Akke (moederpoes), Marije (kitten 1), Mirjam (kitten 2), Michelle (kitten 4),  
Yfonka (kitten 5), Aly (kitten 6),  
Prijsvraag: 1. Hoeveel Dejavu’s van het weekend in 2024  kun je ontdekken?  
                    2. Wat is er met kitten 3 gebeurt? Antwoord appen naar Akke.  
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COLLECTE MSfonds                Linda van Houten 

 
Nationaal MS Fonds - Samen sterk tegen MS! 

Het Nationaal MS Fonds strijdt voor een beter 

leven voor mensen met MS. We financieren 

onderzoek naar betere behandelingen en 

genezing. 

www.nationaalmsfonds.nl 

Weer een jaar voorbij... 
In de week van 19 t/m 25 mei was het weer de collecte week voor het 
nationaal MS fonds. Dit jaar zijn weer 11 dames op stap geweest met de 
oranje collectebus. 
Ze hebben het mooie bedrag van € 589,10 opgehaald. 
Helaas is er niet gecollecteerd in de ds Noordmansstrjitte, dr Prinswei, 
Hoarnleger, Slinke/Swannepôle/Boarndobbe en de Lânsbuorren, 
Dus denk je ‘ik heb nog wel 1 à 2 uurtjes per week over en wil mij ook 
wel even inzetten voor deze collecte’ dan kun je je aanmelden op 
www.nationaalmsfonds.nl 

Dan krijg ik daar automatisch bericht van en dan krijgt U ruim voor die tijd 

bericht van mij. Nogmaals namens het MS fonds heel hartelijk dank daar 

voor. 

 

coördinator Sumar, Linda van Houten 

 

 

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
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Kerkdiensten in de Dorpskerk juli en augustus 2025 

 
Zondag 6 juli  
11.00 uur 

Ds. G. Timmer Eastermar 

Zondag 13 juli Ds. Gert van Helden   

Zondag 20 juli Ds. Sita Hofstra  Leek 

Zondag 27 juli  
11.00 uur 

Ds. J. de Lange Garyp 

Zondag 3 aug. Dhr. J. Helffericht  Oudebildtzijl 

Zondag 10 aug. 
11.00 uur 

Ds. H.J. de Groot Burgum 

Zondag 17 aug. Ds. A. de Vries  Ureterp 

Zondag 24 aug.  Ds. S. Bergsma  Oentsjerk 

Zondag 31 aug.  Ds. H. Engelsma  Wijnjewoude 
Fryske tsjinst 

Zondag 7 sept. 
15.00 uur 

Ds. Gert van Helden Tent-/startdienst ivm 
dorpsfeest mmv 
gospelgroep SJEM 

 
De diensten beginnen om 9.30 uur, tenzij anders aangegeven. 
Alle activiteiten in de dorpskerk kunt u volgen via 
www.kerk-sumar.nl/uitzending 
 
De uitzending begint 5 minuten voor de aanvangstijd. 
 
WEET U WELKOM !! 
 
 
 

http://www.kerk-sumar.nl/uitzending


12113 
 

 
 
 
Trombosedienst en bloedprikken om de 14 dagen in De Kamp 
van 10:00 tot 11:00 uur. (ook tijdens de zomermaanden) 
 
7 juli De Kamp, Trombosedienst en bloedprikken, 10.00-10.30u 
21 juli De Kamp, Trombosedienst en bloedprikken, 10.00-10.30u 
4 augustus De Kamp, Trombosedienst en bloedprikken, 10.00-10.30u 
18 augustus De Kamp, Trombosedienst en bloedprikken, 10.00-10.30u 
18 augustus Kopij De Koekoek 
1 sept. De Kamp, Tromosedienst en bloedprikken, 10.00-10.30u 
4,5,6 sept. Dorpsfeest Sumar 
20 sept. Sumarreheide, paardenmarathon 
 
 
 
Wanneer de Kamp open is, is iedereen van  
harte uitgenodigd om gezellig een biertje, wijntje  
of frisdrankje te komen drinken! 
Boeken ruilen kan dan ook. 
 
 

OUD PAPIER                        Anneke Kloosterman 
 

Op de donderdag wordt het papier buiten het dorp (Harstewei op 
vrijdagmiddag) opgehaald met aanhangwagens. Dit komt in de container 
achter de kerk. In het dorp komt de kraakpersauto op vrijdagavond om 
18.00 uur.  
Graag het papier op de bekende verzamelpunten klaarzetten. 
Alvast dank voor het inzamelen.  
 

11 juli 14 november 

12 september 12 december 

10 oktober 
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BELANGRIJKE ADRESSEN EN/OF TELEFOONNUMMERS 

ALS ELKE SECONDE TELT: BEL ALARMNUMMER 112 
 
HUISARTSEN 
It Peldershûs spoed alle praktijken (0511) 469487 
Hamstra & De Ronde   (0511) 462269  
Talsma & Hooisma  (0511) 461320  
Van Keulen & Van de Vegt   (0511) 461424  
H.C.A. Veldhuizen (Garyp)  (0511) 521 264 
P.S. Wiersema (Eastermar)  (0512) 471 221 
Tijdens avond, nacht, weekend of feestdag:          Dokterswacht: 0850-820820 
 
ZIEKENHUIS 
Nij Smellinghe, Compagnonsplein 1, 9202 NN Drachten, 0512-588 888 
MCL, Henri Dunantweg 2, 8934 AD Leeuwarden, 058-286 66 66 
UMCG, Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen, 050-361 61 61 
 
Kersten hulpmiddelen:  Ampèrestraat 14 8912 AD Leeuwarden  
  (088)-0009488 
Centrum voor Jeugd en Gezin: (088) 5335333  
Politie:  0900-8844 (Wijkagent: Bert Sietzema) 
Gem. T-diel: alg. meldings-, storings- en calamiteitennummer: 14-0511  

KEaRN:  (0511) 465 200 Info@kearn.nl/www.kearn.nl  

Dierenartsen:  A7 Noord dierenartsen -Elingsloane 18, Burgum (0511) 464060 

Nipkowlaan 17 Drachten (0512) 301444  

SUMAR 

 Begrafenisvereniging: dlesumar@gmail.com 

secretaris. G. Hoekstra-Minnema, 06-4250 4953 

Bode: dhr. J. Hoekstra (0511) 482444  

 Bode: mevr. H. van der Brug (06) 10542628   

Dorpsbelang Sumar: Voorzitter dhr. Gerrit Vrijburg 

 A.i. Mw. Carol Jacobson, email - dorpsvereniging@sumar.nl  

Onderwijs/opvang: Bernemienskip It Bynt (0511) 469262, 

Itbynt@stichtingoarsprong.nl 

It Boartersplak - Kn. Wytseswei 11, 06-417 08 374: It 

Krobbehiem - Sumarderwei 2a - dagopvang en BSO  

0512-471374  

mailto:Info@kearn.nl/www.kearn.nl

